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     NIEUWSBRIEF                  AMBULANTE HULPVERLENING 

                 92                                                   IN  

AUGUSTUS 2023               AFRIKA – AZIË - EUROPA 
          
 

“Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning 
en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle 
geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken 
wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun ge-
hoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk 
van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.” (2 Tim. 4:1-5) 
 
Werken zolang het dag is 
 

In onze nieuwsbrief nummer 91 van oktober 2022 schreven we over 
verontrustende berichten uit zowel Afrika als India. Nu we bijna een jaar 
verder zijn, is dat niet minder verontrustend geworden, integendeel de 
tijden zijn nog spannender gworden. We merken dat tijdens 
evangelisatie op de markt bij het station Blaak in Rotterdam op de 
boelevard in Scheveningen, waar we met een team elke woensdag 
evangeliseren. Steeds meer mensen voelen aan dat het met de wereld 
en de aarde op een eind lijkt af te stevenen, zowel wat het klimaat, de 
economie, de oorlogen, de toenemende immoraliteit en liefdeloosheid 
alswel de globale onrust die overal te merken is en de publiciteit haalt.  
 

 
We willen in deze 92e nieuwsbrief de lezers inlichten over de huidige situatie in de diverse Afrikaanse landen waar onze 
Adullam werkers evangeliseren en ook enkele medewerkers uit India en Bangladesh aan het woord laten. om met hen 
mee te bidden dat ze zullen volharden tot het einde (2 Tim. 4:5).  We merken opnieuw dat sommige werkers aan het 
einde van hun krachten dreigen te komen, door ziekte, tegenstand, ontmoediging en vervolging. Tijdens een huisbezoek 
aan een oudere evangelist hier in Nederland merk ik de signalen op die we lezen in Prediker 12, waar ik kortgeleden nog 
een lezing over hoorde in een nieuwe gemeente die te maken had met de gevolgen van wereldwijde onopgeloste 
conflicten en vergrijzing.  https://youtube.com/live/sI7cLhJg6PI?feature=share 
 
Evangelisatie gesprekken met zoekende mensen op de markt en in winkelstraten 
 
De diverse evangelisatieactiviteiten en huiselijke bijbelkringen werden ook 
dit jaar gecontinueerd en uitgebreid, dikwijls met bijna elke dag Zoom 
Bijbellezingen en bidstondbijeenkomsten.  We ervaren dit als een 
bijzondere zegen van de Heere Jezus en worden hierdoor opgebouwd en 
opgewekt om onze spoedig komende Heere en Heiland met toenemende 
spanning te verwachten, om door Hem onbevlekt en onberispelijk 
bevonden te worden in vrede (1 Tim. 6:12-16; 2 Petr. 3:14). 
 
Evangelisatie in Oeganda 

Broeder Holiness uit Jinja is nog steeds actief in jongerenwerk en de verspreiding 
van City-Bibles in de lokale talen op scholen en in kerken. Hij organiseert 
bijeenkomsten met honderden kinderen en jongvolwassenen.  Hij schreef: "Op 
dit moment leid ik speciale sessies voor jonge leiders online en persoonlijk terwijl 
we de reis van mentorschap afleggen en de boeken zullen erg belangrijk blijken te 
zijn vanwege hun diepgang over bepaalde onderwerpen met schriftuurlijke 
ondersteuning.“ En als reactie op de Zoom meetings die ik voor hem en zijn team 
organiseer schreef hij: "Dank u oom voor het sparen van tijd om te delen met de 
jonge leiders, God zegene u zeker. We zijn van plan om zaterdag een ander tijdstip 
te organiseren, zodat we uitgebreid de verschillende onderwerpen kunnen delen." 

      In gesprek met een naar vrede zoekende Moslim 

https://youtube.com/live/sI7cLhJg6PI?feature=share
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Counseling graduaties in Busia Oost Oeganda 
 
Na het overlijden van zijn eerste vrouw en nu opnieuw getrouwde 
Adullam medewerker en voorganger Gilbert Ojiambo geeft, ondanks zijn 
vele opnames in het ziekenhuis en het verlies van een dochter, regelmatig 
counseling lessen en veel studenten behaalden reeds een certificaat in 
counseling. Zij zetten hun counseling activiteiten voort in hun eigen 
communities en gemeenten. Hij schreef: "In Oeganda doen ze examen 
voordat ze een certificaat voor een jaar krijgen Diploma is voor twee jaar 
doen ze testen en examen voordat ze afstuderen." 
 
Onderwijs aan lekenpredikers in Kenia en uitdelen van City Bijbels https://www.netfoundation.nl/ 
 

De NET Foundation begeleidt voorgangers online, maar organissert ook lokale trainingen. Dat 
gebeurt in Kenia onder leiding van onze Keniaanse Adullam directeur Robert Kakai in Mois-
bridge. We konden hem en de andere Afrikaanse medewerkers honderden City Bijbels in de 
loakale talen leveren, waar ze erg blij mee waren.  
 
Wel had het verzenden heeel wat problemen opgeleverd omdat bij navraag bleek dat de 
tientallen pakketten ergens bij de douane en inklaring zogenaamd zoek waren geraakt. Ik 
vrees dat men met de Bijbels iets anders van plan waren geweest, maar doordat ik de ver-
zendbewijzen had bewaard kwamen de zoekgeraakte Pakketten toch ineens weer terecht en 
konden ze worden opgehaald door broeder Holiness, die ze aan de andere medewerkers in 
Uganda kon overhandigen.  

 
Een spannende geboorte van een baby met een hartafwijking 
 
Onze Burundese Adullam directeur Mathias Ntakarutimana schreef over de 
spannende tijd die hij en zijn vrouw Maria hebben doorgemaakt tijdens de moeizame 
bevalling van hun derde kind. De baby bleek een hartafwijking te hebben en moest 
geopereerd worden, een kostbare ingreep, die gelukkig door de zegen van de Heere 
Jezus goed is verlopen.  
 
Mathias schreef bezorgd dat hij een gedeelte van zijn veestapel dacht te moeten 
verkopen om de ziekenhuis kosten te kunnen betalen.  
 
Gelukkig kon dit door een gift van een meelevende sponsor op tijd kon worden 
voorkomen, waar Mathias en Maria de Heere Jezus en hen die hen met gebed en hun 
financieën hebben bijgestaan hartelijk voor bedanken.  
 

Open air bijeenkomst in Burundi onder Pygmee gelovigen 

Ondertussen gaat Mathias verder met het geven van 

onderwijs aan Pygmee gelovigen in de bergen van Burundi. 

Deze mensen staan open voor Gods Woord en krijgen ook 

naaionderricht van Maria en lessen in landbouw en veeteelt 

van Mathias.  

Hij vertelt van grote opbrengsten van het stuk land wat hij in 

die omgeving heeft aangekocht, wat een stimulans is voor de 

lokale bevolking om zijn onderwijs met grote interesse te 

volgen. We danken de Heere Jezus voor Zijn werk in hun 

leven. 

  

https://www.netfoundation.nl/
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Counseling seminars en graduaties in Kenia 
 

Broeder Robert Kakai uit Moisbridge in Kenia blijft actief in het geven van counseling 
lessen in zijn eigen omgeving, naast het online trainingslesprogramma van de NET 
Foundation. Hij onderwijst nu ook mijn in het Engels vertaalde brochure “The Church 
as the Body of Christ”, met de bedoeling dat dit onderwijs gebruikt zal worden door 
lokale voorgangers die de counseling cursus volledig hebben afgerond.  
https://1drv.ms/w/s!AlYxUu2RIw8IkpMdEGlD2lkmZFsCBg?e=Jh8sMQ.  
 

De Hollandse brochure is te downloaden: https://1drv.ms/b/s!AlYxUu2RIw8Ik-AaWcN0I4psMXIySQ?e=Wo3Saa  
Op de website van Robert Kakai vinden we meer informatie over zijn werk:  https://adullamfoundationkenya.webs.com/ 

Groepsfoto van Keniaanse Adullam counseling en NET studenten 
 
Onlusten en vervolging in India 
 
Regelmatig stuurt de Adullam-Bethel directeur Raju Munivenkatappa gruwelijke taferelen van zwaar gewonde en 
vermoorde Christenen die slachtoffer werden van extremistische hindoes. De lokale regering in Manipur doet vrijwel 
niets om de daders te arresteren en de politie krijgt geen opdracht om de daders op te sporen en te arresteren, wat 
veel onrust onder de bevolking veroorzaakt. Ik ontving een officiële link waar familie van één van de gewelddadig 
omgekomen christenen werd geintervieuwd. https://www.youtube.com/watch?v=Z4oVKrVepX0 

 
Ondertussen gaan de huissamenkomsten in India gewoon door, 
ondanks de vervolging en onlusten in sommige districten die Raju en 
zijn evangelisatieteam heeft bezocht en waar Bijbels zijn uitgedeeld.  
 
Raju citeerde een verontruste Indiër die zich verbaasde over het 
stilzwijgen van mensen die zich betrekkelijk veilig wanen in andere 
districten van India, waar de rebellie en vervolging van actieve Christenen 
het hevigst is. Deze man schreef:  
 
“Ik kan niet langer zwijgen en moet iets delen dat elk moment mijn 
ingewanden beroert. Op de een of andere manier lijkt het totaal vreemd 

dat wij, zo intelligent, bevoorrecht en bereisd als we zijn, ervoor kiezen om te zwijgen over wat er gaande is in een deel van 
ons eigen land. En dit heeft NIET, ik herhaal, NIET te maken met politiek of religie, maar met ons als denkende, 
verantwoordelijke burgers van India. Ik heb het over Manipur en de zich ontvouwende tragedie in een uithoek van ons land.  
 
Ik ben geschokt, zoals ongetwijfeld velen van jullie, met wat ik lees op WhatsApp, en zelfs geschokt door wat ik lees in onze 
Indiase media. Ik voel gewoon dat dit een tijd is waarin ieder van ons diep in onze ziel moet kijken en onszelf moeilijke 
vragen moet stellen over wie we zijn, en wat we zijn geworden en waar we naartoe gaan.”  
 
Genoeg informatie om voor de Christenen in India te bidden en ook voor de regering die openlijk aangeeft dat India 
gezuiverd moet worden van Christenen en Moslims omdat India wordt geacht een Hindoestaat te zijn...  

https://1drv.ms/w/s!AlYxUu2RIw8IkpMdEGlD2lkmZFsCBg?e=Jh8sMQ
https://1drv.ms/b/s!AlYxUu2RIw8Ik-AaWcN0I4psMXIySQ?e=Wo3Saa
https://adullamfoundationkenya.webs.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4oVKrVepX0
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Conferentiebezoek van Raju en Shanthi in Europa 
 
We kregen bericht dat Raju en Shanthi uit India op een uitnodiging waren ingegaan om een zendingsconferentie in 

Europa te bezoeken om te worden opgebouwd in hun geloof en enige rust te mogen ervaren na de drukke maanden 

van de verbouwing van de school en de bezoeken van Raju aan Noord India. Hij vertelde dat hij en Shanthi nu meer 

dan 30 jaar in Gods wijngaard werkten en de last van hun bediening met de dag toenam. Vandaar dat ze uitzagen naar 

een plaats om geestelijk en lichamelijk tot rust te komen, zoals de Heere Jezus in Mattheüs 14:13 tegen Zijn discipelen 

zei terwijl het volk de Heere Jezus bleef zoeken.  

Na hun bezoek aan Europa vier jaar geleden zagen ze uit naar de ASSEMBLY 

MISSION ENCOUNTER 23 (Amen23-conferentie) in Europa om die bij te wo-

nen als een soort vakantie. Om tevens te genieten van wat andere zendelin-

gen hebben ervaren en zij op hun beurt hun last met hen konden delen. Ik 

was in staat om Raju en Shanthi te ontmoeten en samen met enkele betrok-

ken broeders en een zuster tijdens een maaltijd afscheid van hen te nemen. 

Hij schreef ook dat ze het als een wonder van God beschouwen dat de 
Indiase Hindoestaanse regering toestemming heeft gegeven om het 
nieuwe schooljaar te mogen openen na de grote verbouwing van de 
school. Het is een mooi gebouwencomplex geworden voor meer dan 
600 leerlingen die allemaal christelijk onderwijs ontvangen.  

 
Maar nu heeft de overheid Raju tijdens 
zijn vakantie op een gevaarlijk bouwkundig probleem gewezen. Enkele trappen naar de 
verschillende verdiepingen dienen de komende tijd van een railing te worden voorzien, 
anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Ook het Bethel weeshuis heeft een 
verbouwing ondergaan voor de ruim 60 weeskinderen, die allemaal gratis onderwijs 

ontvangen op zowel de lagere als hogere school. Laten we voor deze kinderen en hun onderwijzers met de directie 
bidden dat Gods Naam door hen heen zal worden verheerlijkt en dat ze beschermd worden tegen terrorisme. 
 
Evangelisatie samenwerking met broeder Jure Ambroz uit Slovenië 
 
Sinds begin van dit jaar werk ik samen met de bekeerde Sloveen en 
evangelist Jure Ambroz om te evangeliseren en Bijbelstudies te 
geven en te volgen. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief reeds schreef 
staan we vaak, samen met een Chinese broeder, te evangeliseren op 
de markt in Rotterdam, bij de Erasmus Universiteit en op de 
boulevard in Scheveningen, waar we de kiosk aldaar op woensdagen 
en soms ook andere dagen bemannen.  
 
Momenteel is Jure en zijn vrouw op bezoek bij zijn zieke moeder in Slovenië en heeft goed contact met een 
Baptistenvoorganger die geinteresseerd is in meer onderwijs. Hij schreef het volgende blog over zijn ontmoetingen; 
https://ambrozjure2.wixsite.com/sloveniamission/post/ons-eerste-bezoek-aan-de-gemeente-in-celje-slovenië 
 
Persoonlijk nieuws 

De staar operatie aan beide ogen van Margreet is geslaagd, maar 
door haar huidige gezondheidsperikelen kan ze niet veel meer met 
mij mee reizen of bijeenkomsten bijwonen. We zijn blij dat we 
mogen genieten van onze drie kinderen met twee schoonzoons en 
een schoondochter, onze negen kleinkinderen en acht 
achterkleinkinderen, zo de Heere wil binnenkort elf (!)   
 

Maar ondanks het ervaren van gezondheidsproblemen die bij het ouder worden horen (Pred. 

12:3-7), zijn we dankbaar dat we nog samen zijn en met de hele familie digitaal betrokken 

mochten zijn bij de huwelijksceremonie van onze kleinzoon in Australië. 

https://ambrozjure2.wixsite.com/sloveniamission/post/ons-eerste-bezoek-aan-de-gemeente-in-celje-slovenië
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Bangladesh 

Broeder Liton Boidya bedankte voor mijn studie over de doop. Er bleek 

een probleem te zijn met de interpretatie van de besprenkeling van ba-

bies en de doop van volwassenen die getuigenis wilden afleggen van hun 

bekering tot de Heere Jezus Christus.  

 

Broeder Liton schreef: "Dank u broeder voor uw gebeden, gedachten en 

advies. Eindelijk zijn we na gesprekken en gebed overeengekomen en be-

sloten dat onze kinderen wanneer ze wat ouder zijn de volledige water-

doop zullen nemen zoals de Bijbel dat leert. Onze kinderen zullen de tradi-

tie van mijn vrouw haar kerk niet volgen, noch mijn eigen kerkelijke tradi-

tie. Zij zullen hun eigen beslissingen nemen voor hun waterdoop. Want ik 

geloof niet in de kinderdoop.”  

Slotwoord 

 

Ik wil deze nieuwsbrief afsluiten met een overdenking van een onbekende auteur die ik van een voormalige Indiase 

Bijbelschoolstudent vanuit Bahrein toegestuurd kreeg. Het gaat over de balans tussen Gods werk in ons en onze 

verantwoordelijkheid als Christen;  1. Noach bouwde in geloof de ark, maar hij gebruikte daarbij ook zijn van God 

gegeven verstand en gereedschap. Er is plaats voor rationeel denken in onze geloofswandel. Niet alle beslissingen 

moeten met blinde hoop worden genomen! 2. Sarah's zwangerschap was een wonder, maar het duurde negen 

maanden voor de baby kwam. Soms moet je wachten op het werk van God in het verborgene (Ps. 139:13-18). 3. De 

steen die Goliath doodde, was beslist gezalfd, maar Davids vaardigheid was er ook bij betrokken. 4. Esther kreeg de 

gunst om koningin te worden, maar ze baadde ook en bereidde haar uiterlijk voor. Voorbereiding is de sleutel om 

geschikt te worden voor de gelegenheid. 5. Het beloofde land was vol melk en honing, maar ze moesten ook ploegen, 

vee voeren en schapen verzorgen. Wonderen zijn communicatiemiddelen die God gebruikt om vertrouwen, geloof en 

kennis van zijn natuur bij te brengen. Je moet werken, verwacht niet de hele tijd wonderen op een specifiek gebied van 

het leven. 6. God is degene die het menselijk vermogen heeft geschapen om dingen te onthouden, maar hij heeft ook 

veel profeten verteld dat ze hun boodschappen moesten opschrijven om ze met anderen te delen.  7. Ruth kreeg de 

gunst om met Boaz te trouwen, maar de coaching van Naomi was noodzakelijk. Menselijke coaching is noodzakelijk, je 

moet je onderwerpen en van iemand leren. Het zal je behoeden voor domme fouten. 8. Mozes kon rechtstreeks Gods 

Stem verstaan en voerde Zijn opdrachten nauwkeurig uit, maar het was ook nodig om naar de Heere te luisteren hoe 

hij geestvervulde medewerkers kon vinden. 9. Namaan was een machtige soldaat en een vriend van zijn koning, maar 

hij liet zich adviseren door een Joods meisje. Zelfs belangrijke mensen worden beïnvloed door "onbeduidende" mensen.  

 

Het belangrijkste is om in de nabijheid van de Heere te leven en naar hem te luisteren en Hem te gehoorzamen, maar 

er moet ook een balans gevonden worden tussen geloof en werken. Verkeerd omgaan met de natuurlijke dingen kan 

een belemmering vormen voor vooruitgang in het werk van de Heere God door ons heen. En verwaarlozing van het 

geestelijk leven zal mislukkingen veroorzaken op alle gebieden van het leven.  Balans is de sleutel. 

 
Dankzegging en Voorbede 
 

We zijn dankbaar dat we, nu reizen er niet meer in zit vanwege onze leeftijd en gezondheid, dat we toch betrokken 
mogen blijven in de activiteiten in Afrika en India en ook hier in Nederland in het samen werken met evangelisten 
en ook hier en daar in gemeenten mag dienen met Gods Woord en ook per Zoom. We zijn dankbaar voor alle 
betrokken nieuwsbrief lezers en hun spontane hulp in crisisgevallen onder de Adullam werkers. Moge de Heere Jezus 
u allen zegenen. Bid voor hen die in deze brief hun noden en activiteiten aan ons bekend hebben gemaakt.  
 
Namens alle medewerkers en het Nederlandse Adullam bestuur danken wij u voor uw gebed, betrokkenheid en steun. 
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