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Radioprogramma nr. 33 “Op weg naar volwassenheid”

In dit 33
e

deeltje van het bewerkte
radioprogramma “Op weg naar het Licht”,
leest u hoe christenen kunnen leren
omgaan met correctie en “kritiek”, zowel
op de persoon, keuzes of de
levenswandel. Hoe gaan we hiermee om?

De honderden Adullam radio-uitzendingen zijn tussen
1990 en 1994 via TWR Bonaire uitgezonden met on-
derwerpen als: Groeien naar zelfstandigheid, Op weg
naar volwassenheid, Geestelijke groeistoornissen,
Opvoedingsproblemen, Geestelijke zelfreiniging, Be-
leven en doorgeven, Hoe te evangeliseren, etc., etc.

Het aanvaarden van correctie roept vaak het menselijk
verdedigingsmechanisme op. Deze 33

e
TWR Radio-

uitzending van de serie “Op weg naar het Licht”, werd
vanuit het eiland Bonaire uitgezonden en is te down-
loaden c.q. te beluisteren op: www.radioadullam.nl

Moge de Heere Jezus de lezer zegenen!
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Aan het slot van deze uiteenzetting zal ik u een gedeel-
te aanraden om de 1e Petrusbrief te lezen, vooral,
hoofdstuk 5 vers 7, waar staat: "Werpt al uw bekom-
mernis op Hèm, want Hij zorgt voor u."

Maar daaraan vooraf staat wat u óók moet doen wil
deze heerlijke belofte in werking treden, luister maar
eens wat er in vers 5b en 6 staat: God wederstaat
hoogmoedige mensen, maar aan nederigen geeft
Hij genade. Vernedert u daarom onder de krachtige
hand van God en Hij zal u verhogen op Zijn tijd!"

Geve God u de genade om u nederig op te stellen!

Wilt u hierover corresponderen? Schrijf dan naar:

adullam.holland@gmail.com,

Beluister programma Nr.33: “Op weg naar het Licht”
via: www.radioadullam.nl

Voor meer te downloaden literatuur: www.adullam.nl
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Alle geciteerde Bijbel teksten zijn genomen uit HET BOEK
en de Oude Statenvertaling.

http://www.radioadrullam.nl/
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Omgaan met corrigerende of kritische opmerkingen

Kunt u het aannemen als u gecorrigeerd wordt door
mensen die u niet kent of waarvan u denkt dat ze geen
verstand hebben van zaken waarover u tobt?

Vaak ontdekken we onze hoogmoed pas wanneer we
vastgelopen zijn en anderen te hulp moeten roepen om
ons uit de misère te halen! Wat een moeite kost het
vóór we andere mensen te hulp roepen! En wat kost
het een zelfbeheersing om aan te moeten horen op
welk gebied en wanneer we fouten maakten!

Ik herinner me nog als de dag van gisteren hoe ik als
aankomend medisch instrumentmaker, vers van de
schoolbanken, gewaardeerd vanwege hoge cijfers en
prestaties, de praktijk inging. Eén van mijn eerste op-
drachten was het mee helpen maken van een ingewik-
kelde bandrecorder die moest zorgen voor opnamen
van bijgeluiden in de ademhalingsorganen van zieke
mensen. Een hele eer, want alle onderdelen die ge-
maakt moesten worden, mochten geen grotere toleran-
tie hebben dan een paar honderste millimeters!

Eindelijk waren alle onderdelen klaar, het apparaat
werd volgens de tekening in elkaar gezet en de stroom
werd ingeschakeld! Vol spanning wachtten mijn chef en
ik op het resultaat. Maar...het apparaat werkte tot mijn
grote teleurstelling en ergernis niet!
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En, is dat ook niet úw ervaring mijn christelijke luiste-
raar? Wanneer u terugkijkt op uw leven, waren het dan
juist niet die momenten van onmacht waarin Gods
trouwe hulp en liefde zichtbaar werd? Bleken dan de
plannen van God niet al lang voor uw klaar te liggen,
wachtend op het moment van uw totale overgave?

Daar moest veel voor gebeuren, het is waar. Veel ver-
driet, pijn en menselijk leed ging aan dat moment van
totale en radicale overgave vooraf. U wanhoopte aan
de beloften van God en Zijn eeuwige trouw? Maar God
houdt altijd Zijn woord, waar wij vaak ontrouw blijken.
Petrus, samen met deze twee gefrustreerde discipelen,
staan model voor uw en mijn leven als christen. Maar
Jezus loopt of zit momenteel ook naast òns, luister dan
naar Zijn uitleg over de noodzaak van het lijden, ook al
herkent u Zijn hand daar nog niet in.

Maria Magdalena herkende door haar grote verdriet
óók niet meteen. Zo kan het zijn dat u zich verraden
voelt van vrienden of broeders en zusters in het geloof.
Het kan zelfs zijn dat u het geloof in de opstanding kwijt
bent geraakt, door allerlei verwarrende leringen van
theologen om u heen.

Houdt moed, Jezus leeft, ook in deze 20e eeuw!
Vanuit Zijn heerlijke positie in de troon van God kan Hij
uw en mijn problemen overzien en wacht Hij tot ú ze in
Zijn handen legt. Doe dat nu!
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geduldig en vragenderwijs beluisterd heeft, dan komen
wíj met onze opmerkingen daar niet meer tussen.

Luisteren kun je leren

We moeten leren luisteren, we kunnen en willen ei-
genlijk niet meer anders wanneer je het geduld van de
Heere God hebt opgemerkt, omdat we onder de indruk
raken van het feit dat Hij alles van ons blijkt te weten
en toch van ons blijft houden!

Kent ú dat verschijnsel óók, dat u naar een Christelijke
samenkomst gaat en dat een u onbekende voorganger
ineens, midden in de preek, een toepassing maakt die
rechtstreeks uw hart en geweten treft? Alsof hij erbij
geweest is toen u met uw vragen en problemen op uw
knieën naar de Heere God was toegegaan?

Zó moeten die discipelen zich gevoeld hebben toen de
Heere Jezus hen uit de Schriften aantoonde dat de
door hen lang verwachte Messias alléén door Zijn die-
pe lijden de beloofde verlossing kon teweegbrengen!
Dat was niet de manier zoals zij en wij zouden gewild
hebben, met menselijk verbaal geweld en autoriteit of
zelfs met het gebruikelijke wapengekletter.

Door Gods Geest alleen zou de Heere Jezus Christus
het lijden overwinnen. Dwars door de dood en het graf
van onze menselijke onmogelijkheden heen!
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De chef, een vriendelijke en zeer geduldige man, keek
het apparaat enkele ogenblikken na, keerde zich toen
naar mij en zij met twinkelende ogen dat ik het hele-
maal uit elkaar moest halen. Ik zou elk onderdeeltje
met de micrometer nauwkeurig moeten nameten op
toleranties en dan, als ik de fout gevonden had, hem
informeren en aanwijzen waar ik de fout gemaakt had.

Geschokt keek ik hem aan en vroeg of hij dan wist
waar de fout zat? Lachend antwoordde hij dat hij dat
inderdaad wist, maar het weigerde te vertellen, omdat
een goede instrumentmaker méér van zijn fouten die hij
zèlf ontdekt heeft leert, dan als een ànder hem er op
wijst of voor ze oplost!

Dáár zat ik dan, met alle onderdelen weer voor me en
een micrometer in mijn hand. Er waren enkele uren
voor nodig om alles weer te demonteren en daarna nòg
een langere tijd voor ik de fout gevonden had. Ik
schaamde me om ervoor uit te komen dat ik slordig
geweest was, maar ik moest het wel in het openbaar
brengen en belijden voor mijn intussen op de hoogte
gestelde collega's, want de ingenieur die het onderzoek
leidde wachtte op het apparaat dat vóór een afgespro-
ken datum klaar had moeten zijn. Door mijn slordigheid
en hoogmoed het béter te weten dan mijn chef, had ik
ruimere toleranties genomen dan toegestaan was
en...het apparaat slipte op de vitale delen. Na herstel
van mijn fout en slordigheid, wat óók weer enkele uren
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duurde omdat het bewuste onderdeel niet alleen ver-
vangen moest worden maar óók opnieuw gemaakt,
functioneerde het apparaat perfect, en ik? Ik was een
ervaring rijker geworden die ik nooit meer vergeten
heb. Het is nu al weer meer dan 55 jaar geleden, maar
het is alsof het gisteren gebeurd is!

Zo was het ook met die Emmaüsgangers! De Heere
Jezus had tegen hen gezegd:

"O onverstandigen en tragen van hart in het gelo-
ven van wat de profeten gesproken hebben! Moest
de Christus niet deze dingen lijden vóór Hij in Zijn
heerlijkheid kon ingaan?"

Teleurgesteld in God, de mensen en jezelf

Wat zijn we vaak onverstandig bezig in ons geestelijk
leven! We raken teleurgesteld in God en mensen en
geven vaak de omstandigheden of zelfs broeders en
zusters uit onze kerkelijke gemeente de schuld die ons
met hun emotionele en soms kritische opmerkingen
verontrusten. Ons geweten begint te werken en onszelf
te beschuldigen en tòch proberen we met Petrus op het
laatste moment, wanneer we er niet meer onderuit
kunnen, die àndere broeder of zuster erbij te halen, dat
die óók niet brandschoon zijn! Wat verschrikkelijk men-
selijk en hoe begrijpen we dat van elkaar!
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Een hard en zakelijk antwoord

Het antwoord van Jezus klinkt inderdaad zakelijk en
hard! Dat gebeurde wel vaker in het leven van de disci-
pelen. Toen ze eens al hun zeemanskunst moesten
inspannen om hun schip in een vreselijke storm varen-
de te houden, vroeg de Heere Jezus hun óók al naar
hun geloof. Hij maakte opmerkingen over hun harde
hart en vroeg waarom ze niet hadden gelet op het te-
ken van de broden, waaruit ze Zijn almacht immers
hadden kunnen opmerken! Dat was eveneens een zeer
vernederende en pijnlijke ervaring geweest, vooral voor
de impulsieve Petrus.

In het leven van ons christenen moet Jezus helaas
vaak hard optreden om ons op Zijn weg te houden.
God tuchtigt iedere zoon die Hij liefheeft, staat in de
Hebreeënbrief, maar...aanvaarden wij die tucht wel?

De Emmaüsgangers wendden zich niet verbolgen van
hun Medereiziger af met de woorden; "Wie denkt U wel
dat u bent? Wie heeft die kruisiging van onze enige
Hoop nu meegemaakt, U of wij?" Zo spreken wij vaak
tegen mensen waarvan wij menen dat ze ons lijden,
onze frustraties, onze stress, onze zonde en de hoge
werkdruk, niet kunnen begrijpen en wijzen hun advie-
zen dan hooghartig van de hand. Maar wanneer de
Heere Jezus eenmaal aan het woord komt in ons le-
ven, vaak nádat Hij ònze argumenten en frustraties


